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  Codes 
  Uriel Ohringer 
 
  Als je het ruizen van de zee in 'n kom 
  Van je hand zou kunnen nemen 
  Zou ik erin zwijgen, zoals de talen 
  Die mij vreemd zijn geworden in Vowel shifts 
  Nog slechts codes fluisteren en kort‐lang fluiten;
  Zo ook de boodschap die jij zo dorstig zocht 
  In de droogte die ons langzaam scheide. 

     


